
Kampbrochure:

Maasmechelen
2024

Chirojongens Londerzeel naar de vergoddelijking!!!



Beste ouders,

Beste leden,

Dit jaar trekken we met z'n allen naar de Olympusberg, meer specifiek naar het
gezellige dorpje Maasmechelen. Daar zullen we 10 dagen vertoeven in het
goddelijke gezelschap van bovenmenselijke entiteiten. In deze brochure zal u
alle info vinden over hoe ons kamp in elkaar zit, en wat onze leden daarvoor
moeten meenemen. Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen,
aarzel dan niet om ons te contacteren!!!

Van start gaan we met een mopje:

Onze kampwei is op een boogscheut van de Nederlandse grens, waar de
elfstedentocht cultureel erfgoed is. Maar waarom zou Zeus hier niet aan
kunnen meedoen???

→ omdat hij vaak een scheve schaats rijdt!!!

Ziezo, daarmee is de toon gezet.

overigens;

Na de zomervakantie zijn we er weer met onze STARTDAG. Breng zoveel mogelijk
vrienden mee want hoe meer zielen hoe meer vreugde ! Zondag 15 september is
D-day! Verdere info volgt later.

Stakkes, Smolly, Patte, Mitchel, Scolly, Sprot, Jules, Jenne, Mick, Posty, Mette,
Wout, Crocky, Lucky, Matiz, Sperre.



1. Het vertrek

Voor het vertrek verwachten we dat iedereen zelfstandig op de kampweide
geraakt. Hieronder staat het adres en het gewenste uur van toekomst. Ook
voorzien wij voor de laatste beetjes wegwijzers voor de ondermaatse
cartografen. Door omstandigheden zijn we er niet in geslaagd om bij de
Chiromeisjes in de buurt te zitten. De uren zijn echter op elkaar afgestemd en
zouden haalbaar moeten zijn. Onze excuses hiervoor.

Adres: Maashofweg 1, 3630 Meeswijk, Maasmechelen

AANKOMST OP 17 JULI:

Speelclub en Rakkers: 15:00

Toppers, kerels en aspiranten: Zij zullen , als vanouds, met hun tweewieler op de
kampweide geraken. Extra informatie hierover wordt door de respectieve leiding
gecommuniceerd.

Mini’s (komen pas toe op 21 juli): 15:00

* zou uw zoon, door omstandigheden, een beetje later komen, laat dit dan
aan ons weten

We komen natuurlijk allemaal aan in uniform!
= Groene T-shirt + blauwe pull/hemd + Chirobroek
De T-shirts & pulls zijn wekelijks bij onze Chiro te koop. Voor broeken en
andere Chirokledij moet je bij De Banier zijn.

Voor woensdagmiddag hebben we geen eten voorzien, dus uw zoon komt
best met een volle maag toe op de weide, moest dit wegens omstandigheden
echter niet gaan (door het drukke verkeer), kunnen we wel iets regelen.

KIDS ID/ IDENTITEITSKAART (!!!) zeker niet vergeten. Gelieve deze af te
geven aan de leiding van jouw zoon bij aankomst.

2. Terugkomst

Ieder jaar organiseren we na het kamp een Chiro Bar waar we al onze zotte
verhalen kunnen delen met elkaar met een drankje. Ook zal u de oversteek
naar de Nederlandse grens niet meer moeten maken, want voor de



terugkomst leggen we een bus vast. We komen 27 juli terug naar de
thuisbasis, onze chiro. Het is altijd leuk om als koningen terug te komen, dus
wees erbij. Het uur van terugkomst hangt altijd wat af van hoe vlot de opruim
verloopt, maar we houden jullie via de socials altijd op de hoogte van een
expected time of arrival (is meestal rond 14u).

3. Inschrijven
Inschrijven gebeurt net zoals vorig jaar via onze website

(www.chirolonderzeel.be – doorklikken naar “jongens” en “kamp” ). Daar zal u
een inschrijvingsformulier vinden waar u alle gegevens van uw zoon kunt
invullen. Ook de medische fiche dient op deze manier ingevuld te worden. Wij
lezen deze medische fiche aandachtig, maar als uw zoon een serieuze allergie
of dergelijke heeft, gelieve dit ook nog eens aan de leiding van uw zoon te
melden, je kan nooit zeker genoeg zijn. Uw zoon is echter pas definitief
ingeschreven wanneer we het volledige bedrag op onze rekening hebben
ontvangen. Gelieve in te schrijven en het inschrijvingsgeld te betalen vόόr
donderdag 3 juli.
Vergeet ook niet 2 medische klevertjes mee te geven, deze kunt u ook in de
enveloppe steken.

Indien uw kind door ziekte niet kan deelnemen aan het kamp, zal het
inschrijvingsgeld volledig worden terugbetaald. Wanneer uw kind vroegtijdig het
kamp moet verlaten, zal het inschrijvingsgeld niet worden terugbetaald.

4. De prijs

De prijs voor tien dagen all-in bedraagt € 160. De Mini’s betalen slechts € 90.

Het kampgeld kunt u storten op BE45 9730 7141 6989 met vermelding van de
naam en afdeling van uw zoon. Bovendien willen we iedereen er nog eens attent
op maken dat via verschillende mutualiteiten geld terug te trekken valt (zowel
lidgeld als kampgeld), bovendien is het kampgeld voor min 12-jarigen fiscaal
aftrekbaar (hiervoor ontvangt u in de loop van volgend Chirojaar het fiscaal
attest). We hebben dit jaar helaas onze prijs moeten verhogen, opdat we geen al
te grote verliezen draaien, maar dat heeft elke jeugdbeweging in de buurt
gedaan. Moesten er toch mensen zijn die op de één of andere manier
problemen hebben met de betaling, dan zijn wij uiteraard bereid om discreet te
bekijken hoe hier iets aan gedaan kan worden. Neem gerust contact op met de
hoofdleiding Scolly (Jef) of Smolly (Wannes). (jef.eeckelaers@icloud.com
/0468278983) (wannes.smolly@gmail.com / 0478088995)

http://www.chirolonderzeel.be/
mailto:wannes.smolly@gmail.com


5. Communicatie tijdens het kamp
Niets is natuurlijk zo leuk als een briefje krijgen op kamp… (overdrijven is
natuurlijk nooit goed !!) locatie dit jaar:

Chirojongens Londerzeel
t.a.v. “naam + groep”
Maashofweg 1
3630 Maasmechelen

Van woensdag 17 juli tot zaterdag 27t juli hebben wij ook een kamp-GSM.
Voor zeer dringende gevallen kan u steeds naar dit nummer bellen of naar de
gsm nummer van de hoofdleiding. Die GSM zal in de keukentent liggen bij
onze kookouders. Zij zullen, naargelang de ernst van het geval, direct of pas
’s avonds de (hoofd)leiding erbij halen en het probleem voorleggen. Wij
vragen u uitdrukkelijk om niet om de haverklap naar deze GSM te bellen.
Gebruik hem enkel in noodgevallen!!

Kamp-GSM: 0468 27 89 83

Tijdens het kamp sluiten zowel leden als leiding zich af van de sociale media.
We begrijpen de nieuwsgierigheid van de ouders ,maar wij geven tijdens het
kamp geen updates. We willen dat de kinderen thuis nog veel kunnen na
vertellen, bovendien is het onmogelijk de kamp-magie te vatten in enkele
oppervlakkige foto’s.

6. Bagage

De meesten onder jullie zullen de bagage zelf kunnen meenemen, bij het afzetten
van jullie zoon. Moest dit door een uit de hand gelopen carpool niet het geval zijn ,
voorzien wij een optie om de bagage mee te nemen in de vrachtwagen. De bagage
kan u op 11 juli tussen 17 en 20 uur binnenbrengen op de chiro.

7. Zakgeld
Het is een all-in vakantie dus veel zakgeld is niet nodig. Kan u het niet laten?
Voor de kleinsten volstaat 5 à 10 € zeker en vast.



8. Snoep
Snoep, koeken en andere suikerhoudende producten kunnen smelten en
trekken allerlei ongedierte aan in de tenten. (onze miereneter is met pensioen,
en ik lust niet zo graag mieren, dus prefereren we ze buiten te houden) Het
kamp is overigens een positieve natuurvakantie en daarom vragen wij u dan
ook uitdrukkelijk om geen snoepgoed mee te geven. Op tijd en stond stopt de
keukenploeg ons immers wel iets lekkers toe.

9. Kamptijd
Op kamp draaien wij de klok één uurtje terug. Zo is het ’s avonds wat sneller
donker en zullen de kleinsten minder moeite hebben om te gaan slapen.

10. Over aardbeien en andere chocopotten...
Ook dit jaar vragen we weer om iets mee te brengen ter ondersteuning van

onze keuken en sanitaire installatie. Kwestie van de vergelijkende test nog eens
te kunnen doen…

Mini’s 1 potje weense worstjes (lange worstjes)
Speelclub 1 pot choco (ca. 450 gr.)
Rakkers 1 pot choco (ca. 450 gr.)
Toppers 1 pot confituur (ca. 450 gr.)
Kerels 1 pot confituur (ca. 450 gr.)
Aspiranten 1 bus afwasmiddel

Daarnaast brengt iedereen nog 2 rollen toiletpapier mee en 2
keukenhanddoeken . Vergeet dit zeker niet mee te brengen! Alvast bedankt.



11. Nog even uw aandacht!

● Voor de kleinsten kan het handig zijn om hen op voorhand
geadresseerde enveloppen mee te geven!

● Nog voor de kleinsten kan het ook handig zijn om voor elke dag een
kledingspakket samen te stellen , zodat zij zich niet verloren zoeken
naar hun kleding in hun valies. Al mag de leiding hun talent om een
uitstekend outfitje uit te kiezen niet onderschat worden.

● Er worden geen GSM’s, mp3spelers, flatscreens en dergelijke…
meegenomen op kamp, dit is nergens voor nodig en ze zouden toch
alleen maar kapot gaan. Indien de leiding dit toch merkt, wordt deze
uitgeschakeld en door ons bijgehouden tot het einde van het kamp.

● We raden aan om tekendoekjes/melk (te verkrijgen bij de apotheker)
mee te nemen. Dit is vergelijkbaar met muggenmelk en beschermd
meestal voldoende. Bij hoog risico doen we natuurlijk een
tekencontrole.

● ’s Avonds kan het al eens snel afkoelen, houd daar dus rekening mee
wat betreft kleding (lange broeken, pulls, kousen en schoenen).

● Eens aangekomen op de kampplaats verzamelt de leiding van de
jongste groepen de identiteitskaarten (kids ID) en klevers van de
mutualiteit.

● Het is VERPLICHT alle kleding te merken (zeker het uniform!!), de
stapel met verloren voorwerpen wordt kamp na kamp groter.

● De afgelopen jaren kenden we lange periodes van aanhoudende hitte
en op een kampweide is niet altijd zo veel schaduw. Daarom vragen wij
ook dat iedereen EEN PET en EEN DRINKBUS meeneemt, ook
beiden voorzien van naam!

● Aangezien wij niet voor iedereen bestek kunnen voorzien, vragen wij
aan iedereen om zelf bestek mee te brengen. Dit bestaat uit een vork,
een mes en een lepel. Men mag dit bestek terug meenemen, of het
mag zich vereenzelvigen met onze grote bestekbak. Een extra setje
bestek kunnen we wel gebruiken.



12. Een overzicht van een gemiddelde dag op de Olympus

Deze uren zijn dus in kamptijd, voor het echte uur moet je er altijd een uurtje
bijtellen.

07.30u: De leden worden gewekt, aan de hand van een streepje muziek.
8.00u: Ochtendbriefing en aansluitend een gevarieerd ontbijt
9.00u: Pijl en boog schieten met Cupido, Dionysos uit de kroeg gaan halen

waar hij zijn roes uitslaapte, icarus van een zekere verdrinkingsdood redden,
Zeus een cursus in loyauteit geven,...

12.15u: Na al dat spelen moeten de hersenen gevoed worden, njam
13.15u: Eventjes bekomen van al die leerrijke spelletjes
14.15u: Posseidon zijn drietand afstoffen, de cycloop zijn drie tanden

afstoffen, Medusa terechtstellen voor haar wandaden in Pompei,
17.45u: Ceremoniële sluiting van de Griekse tempel
18.00u: Heerlijke maaltijd klaargemaakt door de beste gastronomiegoden van

de oude Grieken
19.30u: Mini’s begeven zich naar hun tempeltjes voor een welverdiende

nachtrust
20.00u: Speelclubbers: bliksems en toga’s opbergen
20.30u: Rakkers beginnen engeltjes te tellen
21.00u: Toppers dromen over een lichtelijk pornografische puberale

afbeelding van athena
21.30u: Kerels testen hun wolkenbedden uit
22.00u: Aspi’s kijken een laatste keer naar de uitgestrekte olympusvlakte en

zagen dat het goed was.

*Er zijn natuurlijk zowat voor elke dag speciale activiteiten voorzien



13. Ik ga op kamp en ik neem mee...

Deze lijst is louter indicatief; enkel spullen die op kamp onontbeerlijk zijn, zijn
opgenomen.

Aantal mee Aantal terug

Slaapgerief

veldbed of luchtmatras

slaapzak

extra deken

hoofdkussen

kledij

voldoende ondergoed

voldoende kousen

korte broeken

lange broeken

warme pulls

voldoende t-shirts

warme sokken

stevige stapschoenen

sportschoenen

laarzen

zwembroeken

waterpantoffels

regenjas

pet (voor tegen de zon) !!!

drinkbus !!!

toiletgerief



tandenborstel

beker

tandpasta

zeep

shampoo

washandjes

handdoeken

zakdoeken

linnen zak voor vuile kleren (liever
dan plastic, gaat schimmelen)

zonnecrème

allerlei

identiteitskaart (belangrijk!)

schrijfgerief

enveloppe en briefpapier

drinkbus

pet

zaklamp

teddybeer

2 keukenhanddoeken en 2 rollen
wc papier

bestek

Vergeet de kleding niet te merken, zeker het uniform!!!

zit u na deze informatieve brocchure nog met prangende vragen, aarzel dan niet
om een leider te contacteren om deze te beantwoorden.


